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GALATASARAY 

ŞAMPİYON 
OLAMAYACAK 
DEDİLER, OLDU: 


ALİ KOÇ, BAŞKAN OLAMAYACAK 
DEDİLER, OLDU! 


HAYDİ HALKIM SIRA SENDE, 
ÜÇTE ÜÇ YAPALIM. 


YOK KARDEŞ eş LU 
DUŞUNUYORDUM! 


Bİ ŞEY Mİ 
DEDİN? 


AY MUHARREM, 
BÖYLE Tıpkı ALİ KOÇ'A 
BENZEDİN VALLA!. 


ALLAH 
SONUMU DA 
ALİ KOÇ'A 
BENZETİR 
İNŞALLAH 
ÜLKÜ'CÜM. 


AZİZ ALIRAM 
YILDIRIM ALIRAM 
ESKİCİİ! 


25 HAZİRAN'DA 
ÇUVALLAYACAK 
ANKET ŞİRKETLERİ 


gi YANDAŞSEN 


SENSUSGÖZLERİN 
KONUŞSUN 


ADİLGURU 


SIRRI SÜREYYA ÖNDER 


Tarihsel olanın izini sürmek kolaydır. Örnek olsun, birisi yağlı gerdanını oynatarak, parası olanın daha iyi eğitim almaya hakkı olduğunu böğürüyorsa, atasının kim olduğunu kestirebilirsiniz. “Dünya tarihi, sınıflar mücadelesinin tarihidir? denildtiği zaman da başlangıcı mağaraya saklanan o ilk but parçasına gider. Bütün mülksüzler, sahipsizler, yoksullar, en temelinde bu doymak bilmeyen iştahın mağdurlarıdır. 


Her bela kanıksanır zamanla. Üç şey hariç 

ki türkülere konu olmuştur: Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Bu üç belayı kanıksatacak bir şey henüz icat olunmamıştır. 


Evine günde iki ekmek yerine, artık yarım ekmek 

giren her hanenin, bir önceki hali varlık halidir. Gazete ve televizyonlarda adına ekonomi denilen sayfa ve programlar vardır. Oralarda halk iktisadına, yoksullara, selam bile verilmez. Yıl 365 gün rakamlarla, oranlarla, zengin ama hamiyetli kodamanlara tef çalınır durmadan. 


Enflasyon demek hırsızlık demektir mesela, bunu duyamazsınız. 


En ebleh akıl bile akıl edebilir ki hırsızlık varsa orta yerde, mutlaka bir de hırsız olmalıdır. Onun yerine binlerce yıl evvel yitip gitmiş olan bir canlıya atfen “canavar” denilir hep, ne demekse! 


Yeryüzünün hepimize kılınmış sularına, mesela barajlar yapılır. Çalışanlar ve yapanlar yoksullardır ama geliri ve bereketi onlara ait değildir. Bu inşaatlarda ölenler de yine ve sadece onlardır ama barajların, yolların ve cümle yapıların “kralı, ustası” olarak anılmak niyeyse sadece efendilerin nasibine düşer. 


Sevgili kardeşlerim, bir histeriyle kameralara koşanların ve orada üzgünmüş gibi yapıp âleme nizamat vermeye 

çalışanların çoğunu tanıyorum. Bilesiniz ki çoğunun bir 

nebbaştan farkı yoktur. 


Kınamak dünyanın en kolay işidir. Zor olan barış ve kardeşliğin harcını karmaktır. Bizden hesabı sorulacak olan budur. “Kınamak dışında ne yaptınız” dendiği zaman verilecek esaslı bir cevabı olmayanlar öfke ve düşmanlığın kök salmasına çalışıyorlar. 


Anlarlar mı emin değilim ama “Allahım bedenimi öyle büyüt ki cehennemde benden başka hiç kimse yanmasın” diyen Hz. Ebubekir'in imanını ve duasını düşünüyorum. 


Biz de seni büyümek istemediğin için evrime karşısını zannediyorduk Pikaçu, meğersem inarıçlıymışsın. 


co 
Ayaklarım geri geri gidiyor!.. 


. Gmc 
Yaaa demesin, demesiin, öyle demesin!.. 


Deme öyle ablası üzülüyor, 


Demek ayrılmak istiyorsun 
O Zaman gerçek beni bulmak zorundasın hahahaha... 


Aşkım istersen g.tüme direk bakabilirsin, çekinmene gerek yok. 


Çok eski sapım ben Melis,istesem de bakamıyorum! 


13-14 yaşlarındayım, bir gün mutfakta annemin pasta tariflerini yazdığı defterini gördüm. Defterin sayfalarını karıştırırken en son yapraktaki yazı gözüme çarptı. Annem, defterin en son yaprağına kendinin, babamın benim 

ve kardeşimin isimlerini kutucuklu bir şekilde yazmıştı. Çok hoşuma gitti. Adımı annemin yazdığı şekilde kâğıda, koluma, duvara, her yere yazdım. 


99 yıllarında grafiti yeni yeni legalleşiyordu 
Adana'da, bizim evin orada da bir duvar vardı. 
Gördüğüm grafitileri taklit ediyordum. Tabii bu arada ben çizdiğim şeyin adının 

grafiti olduğunu bilmiyorum. 
Bana “Ne çiziyorsun? diye soruyorlar, “Şekilli rap yazıları” diyorum. Sonra okula bir kız Blue 

Jean dergisi getirdi, 
Turbo'nun sayfasında yaptığım şeyin grafiti olduğunu öğrendim. 

O gün bugündür de grafitiyle uğraşıyorum. 


Grafitide imza çok önemli. 

Sizi en iyi ifade eden ismi 

bulmalısınız. Ben ilk günler “rose'u 

kullandım. Anlamının gül olduğunu öğrenince hemen değiştirdim. Sonra “beast” diye bir 

isim gördüm, hoşuma gitti. Sonra “$.kerim, milleti taklit edeceğime, kendi kendime bir şey bulurum” dedim. Ve “beat” yazmaya başladım. 
Bu birkaç sene devam etti. Derken 'cank'” lakaplı biriyle tanıştım. “Cank'ın anlamı ne” diye sordum. İsmindeki bazı harflerden oluşuyormuş. 
Bende içinde Adana Demirspor olan bir imzam olsun istedim. 'Adez” hikâyesi böylece başlamış oldu. İlk başta Ades'ti de Adana'da millet tersine çevirip “Seda” diye okuyunca gıcık oldum, “s'yi'z'ye çevirdim. Ama anlamı benim için hâlâ Adana Demirspor. 


GRAFİTİDE 
İMZA ÇOK 
ÖNEMLİ. 
, SİZİENİYİ | 
İFADE EDEN İSMİ 
BULMALISINIZ. 


< 


Memleketim diye demiyorum ama Adana garip bir yer (gülüyor). Böyle de etiket ediyor gibi görüneceğim ama harbiden garip bir 

yer. Grafitiye başladığımda 14 yaşındaydım, polise de ilk defa tren boyarken yakalandım. 
Ondan sonra bir tribe girdim. Beş ay boyunca otobüs duraklarına imza atamadım. Otobüse biniyorum, bir bakıyorum polis de biniyor, 

o kadar delirmişim ki “Boku yedim! Adez yazdığımı gördüler, beni almaya geldiler” diye düşünüyorum. Neyse ki bu ruh halini zamanla aştım, gözümü karartıp ait olduğum yere, sokaklara tekrar döndüm. 


Hepsi deyip genelleme yapamam ama bazı polisler, grafiti yapanlara karşı çok tuhaf davranıyorlar. 
Sanki serbest bırakılan o sokak tecavüzcüsü benim, sanki o o. 
çocuğu da grafiti yapmış gibi. 
Bir duvara ismimizi yazdık diye kötü oluyoruz. Ama bazı polisler de gelip “'Napıyon?” 
diyorlar. “Bunu yazıyorum dayı” diyorum. “Tamam canım boyalarını topla git. Biz seni sen de bizi görmedin” diyorlar. 
Hatta bir gün duvar boyuyorum, polis “Git, buradan” dedi. “Abi iki dakikalık işim kaldı, yarım kalırsa bir şeye benzemez, iğrenç olur” dedim. “Tamam, yap” dedi, iki dakikaya hallettim. O sırada ekip otosu yanıyor, iki polis beni izliyor (gülüyor). Ama yine de polisleri sevemiyorum. Adana'da insanlara grafitiyi sorsan ayıkırlar ama az bir kesim ayıkır. 


Benim hayatıma aslında oyunculuk girmedi, ben oyuncu değilim. Sıfır Bir, ilk çıktığında müthiş bir iş olacağına inanıyordum ki ortaya harika bir iş çıktı. Herkes de benim gibi severek takip ediyor, izliyor. Dizi başladığında benim hayatta inandığım değerleri yansıttığını fark ettim ve kendimi ona yakın hissettim. Sıfir Bir, için grafiti yaptım daha sonra da rol aldığım bölümler oldu. 


BİLİMSEL TEZLERİM 


N 


5*k anlamıyorum okuduğumdan.. 


ŞÖFÖR BEY.. RİCA ETSEM TAK-SİMETREYİ KAPATABİLİR MİSİNİZ? 


PELİN'İN BENİ ALDATMASINDAN ÇOK BENİ SENİNLE ALDATMASI KOYUYO.. EN ÇOK ONA ÜZÜLÜYORUM.. 


V 


SELİM TEMO 


. Sade kahve içenler sipariş alan garsona, 


'şekersiz” dedikten sonra, garson tarafından vurgulu bir “yani sade' lafıyla ayarı yerler. 


. Açık çay içen her kadın güzel gülümser. 


3. Parkta sohbet eden insanlar birbirlerini paso 


onaylarlar. Bilimde buna Yeşil Çim Etkisi (YÇE) denir. 


. Evi mezarlığa bakan şehirli çocukların dörtte 


üçü sayısalcı olur. 


. Mayıs ayı ortalarına kadar yeterince 


zayıflamadığını düşünen insanların önemli bir bölümü 3. halifeyi 2. halife ile karıştırır. 


. Halı saha, alt ve orta sınıfa mensup mutsuz 


erkeklerin mabedidir. 


Bir şehirdeki insanların medenilik ölçütü, 

şehir içindeki ağaçlarda sincapların olmasıdır. 
Eğer ağaçlarda sincaplar var ise, açlıktan onlara saldırabilecek sokak kedi ve köpeklerini doyuran duyarlı bir kesim de var demektir. 


E TABİ OLUM.. BİZ ÇOK YA- | 
KIN ARKADAŞIZ SONUÇTA. 


| 


JANE! BUNA İNANAMİCAKSIN/ BUGÜN TERFİ ALDIM! CEO YAPTILAR BENİ! 
TAM 26 BİN LİRA OLDU MAAŞIM!!! 


MERHABA RAHATSIZ EDİYORUM.. EĞER HAFTASONU MÜSAİTSENİZ BEGÜM DE EVDE OLUCAKSA AİLECEK SİZE GELMEK İSTİYORUZ. HAYIRLI Bİ İş İÇİN... 


DÜŞÜNSENE DAHA 
İKİ AY OLDU İŞE 

İN GİRELİ YAA İKİ AY/! il di 

SEN SİGARA 

| ML İÇİYOSUN!? 


| Zİ KAÇ GÜNDÜR İNSTAGRAMA BAKA- 
MIYODUM DA BAYA BİRİKMİŞ. BEN- 

İsi LİK BİŞEY OLURSA HABER VERİN 
7 LÜTFEN OLUR MU?? 


— 


NE) KN 
KS Vİ mesai sonu... 


büyük değildir. Melisa ve Aleyna adları yabancı dizilerden alınmadır; Alena ve Aleyna gibi. 


8. Toplu taşıması dolmuşlarla yapılan bir şehirde bienal düzenlemek iyi bir fikir değildir. 


9. Arzu adlı kadınların 5 64'ü 1974, Aslıların 2 
72'si 1977, Fulyaların ise 26 81'i 1984 ve 1985 
doğumludur. Melisaların 76 96'sı 1983-1989 doğumludur. Aleynaların hiçbiri 29 yaşından 


. Başkasının savaşmasına bakıp durduğu yerde coşanların çoğunun ortanca teyzesi evde kalmıştır. 


11. Kız ya da erkek çocuğuna Ada adını koyan ebeveynlerin yarısından biraz fazlasının düşük tansiyon sorunu vardır. 


. Çocukken Ferdi Merter'in sunduğu “Ahmet'in Günlüğü” adlı şeyi, belli bir duygum olmadan seyrederdim. Babayı Selçuk Yöntem oynuyordu. 
İşte Ahmet, o gün bir şey yaşıyor, anne babası ona bir şey diyor, o da gece uyumadan önce gidip günlüğüne o şeyi yazıyor. Atalay Yörükoğlu adlı psikolog da her şeyi baştan sona bilimsel olarak yorumluyor filan. Ahmet, o çıtkırıldım ve steril dünyada yaşarken bizim gibi çocukların evleri başlarına yıkılıyordu. Çoğumuzun babası ya mezarda ya da hapisteydi. Annelerimiz 25'ini görmeden yaşlanıyordu. Hiç sevmedim o Ahmet'i. 
Yıllar sonra Ferdi beyi Ankara-Ulus'taki AKM'nin kafelerinden birinde gördüm. Fark ettirmeden uzun uzun baktım. İnsanın çocukluğuna bakması gibi bir şeydi. 


KAPÜŞONLU 
BATURAY HOCA 


SUAL: Sakalının arasına peynir koyup, üstüne de şerbet dökerek künefe niyetiyle yemek istediğim tatlılar tatlısı Baturay hocam, ben dişi bir okurunuzum. Kocam, benim mutfakta bir aşçı, sokakta hanımefendi, denizde yengeç, Kayseri'de pastırma, yatakta da (ayıptır 80 milyon okurun huzurunda belirtmesi) bir fahişe olmamı istiyor. Fakat ben bu sıralamayı bir türlü tutamıyorum. Yatakta aşçı, sokakta fahişe oluyorum. Bu karışıklıktan dolayı günaha giriyor muyumdur? 

CEVAB: Arabadan bayan okurum, “insan ne oldum değil, ne olacağım demeli. Tabi eğer Türk ise. İngiliz ise; “what can | do', İspanyolsa; “gue sere' demeli. Bu tür hayat felsefeleri zaman içinde hep değişmiştir. Mesela bundan 1000 sene önce bu söz şöyleydi; bir kadın mutfakta fahişe, yatakta fahişe, sokakta da fahişe, hatta mümkünse non stop her zaman, her yerde fahişe olmalı. 
Bir seks meşin olmalı. Neyse. Selam ve hello ile. 


O Elindeki diğin her 


SUAL: Osuruğu küçük küçük balonlara konularak ibret için tüm insanlık alemine dağıtılması gereken hocaların şahı, şahmeranı, kobra dansı uzmanı çok sayın Baturay hocam, benim dualarım spam olarak mı gidiyor yukarıya anlamıyorum? Ne yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanabildim şimdiye kadar? Ne de İrina Shayk'ı tavlayabildim demeyeceğim, çünkü bırakın büyük istekleri, yolda giderken 10 lira bulayım da döner dürüm yiyeyim, dolmuşta yanıma güzel bir kız otursun gibi küçük isteklerim bile kabul görmüyor. 

CEVAB : Neden tuvalet kâğıdı diye bir şey var sorusunun cevabı konumundaki sayın okurum. Şans faktörü diye bir şey yoktur. Allah'ın verdiği aklı, randımanlı olarak kullanamamak diye bir şey vardır. 
Mesela biz ailece küçük ayaklı olduğumuz için 36 
numara terliklerle evde doğru dürüst sinek ve haşerat 
öldüremezken, koca ayaklı üst kat komşularımız 46 
numara terlikler kullandıklarından dolayı evlerinde haşere barınamazdı. Bir gün ben bu bir kader değil diyerek gidip, kendime 48 numara terlik aldım ve bir vuruşta 3 haşeratı zıbarttım. Son zamanlarda ise terlik de kullanmıyorum. Tüm haşerata Orhan Gencebay deodorantından sıkıyorum alayı birkaç saniyede mortingen. Selam ve hello ile. 


Kuycuğun kısa ama başka yerle. 


SUAL: Lolipop sektörünün acilen Baturay Hoca şeklinde rin afayı iyi kapatmış canım/,. 


lolipoplar üretmesi gerektiğine tüm kalbimle ve yarım 

12 parmak bağırsağımla inanan bir okurum. Geçenlerde 

can sıkıntısından atlasa bakarken; Fildişi Cumhuriyeti 

diye bir ülke olduğunu gördüm. Acaba buraya misyoner 

pozisyonunda gitmek suretiyle ahaliyi müslümanlaştırıp, ismini de Devedişi Cumhuriyeti yapsam, epey bir miktar 

sevap kazanır mıyım? 
> CEVAB: Şömine yayınlarında 


Olum Ng bulaştıriyetine sürekli YA ng güzelmiş böyle ya!..Neydi o ia i pp, | Eiye Dede Polar hel. Konukup, | pin biği bu ösömal, 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/ # EN A okurum. Senin Fildişi 

kk ği A Cumhuriyeti yerine di X Abazya isimli ülkeye 

(1 gidip oranın adının 

& değişmesi için 

|| mücadele vermen 

A daha yerinde olur. 


| Selam ve hello ile. 
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Saçmalama!, Belli ki membainı biliyor!, . Keriz olma!... 


e 2 


34arı var olum herifin! 
p il mu$un7! i 


1. Bel hadi VE re 


E öldürelim mak! 
iş Sürelim meli 


> pslan... Bslan!,. 


GLeKkEOYUNLARI 
Cemil Cahit Yavuz 


Röntgen odası 


ka tan Allan fökir. Yi 


rij... Doyun mnk!,,, 


İ Ne bakıyooan7ı, İRİ 


Şam 
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Birader taam 
Sen dör. 


Ağlama tahtası 


pe 
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Matbaa kağıdıyla ağzımın yanlarını, | ellerimi sildim, durağa yaklaştım. 


Bir baktım, duraktaki yolcuların arasında otuz yaşlarında bir adam, Pazar Postası okuyor. Hem de şiirimin bulunduğu orta sayfayı. Sevindim yani, gerçekten sevindim, şundan sevindim, şiirimin benden çıkıp bir yerlere gittiğini, artık oralarda var olacağını gördüm. 


Ne oldu biliyor musun? Bilemezsin, aklına gelmez, hiç yapmadığım bir şey yaptım, adama sokuldum. “Nasılsınız? 
dedim, *ben Cemal Süreya'yım.* Adam başını kaldırıp baktı, “Ooo ben de sizinle tanışmak istiyordum. Adım Nuri Pakdil,? dedi. 


Sevincim azaldı, şiirin dışına düştü, çünkü o da yazı yazıyordu. “Gene okura rastlamadık azizim? dedim. 


iel SOYGUNU 
BENİMLE PARAM İÇİN 
Mİ BİRLİKTESİN? İTİRAF MI EDİYORSUN... 


z (> 
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TASFİRE GÖRE 
ŞU KIZ TAM BENİM 
TİPİM... ANANISKYM 
TELEFONUNU DA VERİYO! 
SEN NE İYİ Bİ 
ARKADAŞSIN 


GÜNDELİĞE GİDEN m > 
OLARAK RESME İLG irilemi 
DUYMANIZ ÇOK HOŞ. ANCAK çamaşır birikmiş. 
AYNI ALANDA FAZLA VAKİT Canım çıktı. 
GEÇİRİYORSLNUZ. 


UNUTULMAZ 


BABAM VE OĞLUM 
FİLMİNİN KÜÇÜK DENİZİ 
KOCA DELİKANLI OLDU. 


Filmde Küçük Deniz'i Canlandıran 
EGE TANMAN, O Günleri ve Sonraki 


Hayatını PaSsPaS'a anlattı. 


Selam Metin Abi. Öncelikle kendimi tanıtayım. 
Ben Ege Tanman. 20 Yaşındayım. Şu anda öğrenimimi Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı bölümünde sürdürmekteyim. 
2003 yılından bu yana oyunculuk yapmaktayım. 


Oyunculuk kariyerime 5 yaşındayken, 

2003 yılında, Kınalı Kar dizisi ile başladım. 
Oyunculuğa ilgim olduğunu farkedebilecek yaşta değildim açıkçası. Benim için tamamen tesadüf oldu. Kınalı Kar, Bursa'da çekiliyordu. Ben de o sıralar Bursa'da bir kreşe gidiyorum. Annem ise gittiğim kreşin müdüresiydi. Hani kreşe ajanslar gelir, çocukların fotoğraflarını çekip takvim gibi şeyler yaparlar. Kınalı Kar'ın castını yapan ajans benim gittiğim kreşe geldi. Emrah'ın oğlunu oynayacak bir çocuğa ihtiyaçları olduğunu söylediler ve benimle birlikte bir kaç çocuk audition vermeye gittik. Hiç ümitli değildik. 
Çünkü ben çocukken şu an olduğumdan çok daha fazla sarışındım. Emrah ise esmerdi. 
Tesadüfen seçildim ve başladım. Babam ve Oğlum filmine kadar, bazı TV Filmlerinde rol aldım ve bir ajansa kaydoldum. 


Babam ve Oğlum filmi'nin deneme çekimi için ajans bizimle iletişime geçti. Babam metni okuduğunda çok beğendi ve projeye çok inandı. Benim oynamamı çok istedi. 
Çağan Irmak'a ulaştırmaları için daha önce oynadığım projelerden bir kaset/dvd yaptı ve ajanstan Çağan Irmak'a ulaştırmalarını rica etti. İlk deneme çekiminde ben elemeleri bile geçemedim. Babam ise Çağan Irmak'ın mail 


adresini bulup kaset/dvd'nin onlara ulaşıp ulaşmadığını sordu. Ertesi gün Çağan Irmak'ın asistanı babamı arayıp onlara herhangi bir kaset/ dvd'nin ulaşmadığını söyleyip, bizi görüşmeye çağırdı. Görüşmeye gittiğimizde Çağan abi 

beni çok beğendi, kıyafet ölçülerim alındı. 

Her şey tamam gözüyle bakıyorduk ancak benim yerime başka bi çocuk seçildi. Oldukça üzüldüm. Bursa'ya döndüm ve ailemle yazlığa 


gittim. | hafta sonra telefon geldi ve benim yerime seçilen çocuk sesli çekim olduğu için ezber yapamamış. Beni tekrar çağırdılar. | haftalığına İstanbul'a gittim ve oyuncu koçum Hasibe Eren'le | hafta boyunca senaryoya çalışıp, karakter analizi yapıp bütün senaryoyu ezberledim. 


Babam ve Oğlum çekimlerine Ayvalık'ta başladık. Sonra İzmir sahnelerini çektik ve en son İstanbul'da çekimleri bitirdik. İzleyenler bilir, filmin başında trende bir sahne vardı. 
Polisler treni basıyordu ve Deniz hayal görüp korkuyordu. Sonrasında polis Deniz'e göz kırptığında Deniz tek gözünü kırpamadığı için iki gözünü birden kırpıyordu (Senaryoda da öyle yazıyordu.). Şimdi size bir sahne daha hatırlatıcam. Filmin sonuna doğru, dedem 

bana kamerayı hediye ettiğinde dedeme göz kırpıyordum. Çağan Abi bunu bana sahne çekilirken “Deden kamerayı sana verdiğinde ona teşekkür manasında göz kırp.” dedi. Henüz tren sahnesi çekilmemişti. Ben de senaryoyu hatırladığımdan dolayı Çağan Abi'ye, “Çağan Abi, Deniz trende gözünü kırpamıyordu, bu süreçte göz kırpmayı öğrenmiş mi ” diye sordum ve Çağan Abi senaryoya hakim olmama çok şaşırdı ve çok mutlu oldu. Hatta, “Olaya bak, çocuk kendi yazdığım senaryoyu yüzüme vurdu. diye gülerek, bu sevincini bizimle paylaştı. 


O zamanlar çok küçük olduğum için tabi ki her çocuğun olduğu gibi benim de bazı ihtiyaçlarım vardı. Oyun oynamak, koşturmak gibi. Babam 


ise olaya çok daha profesyonel bakıyordu 

ve benim açımdan düşünmüyordu pek. Bir kere sette koşarken düştüm. Babam ise bana kızdı. Bunu gören Hümeyra abla, babama bayağı sert çıktı açıkçası. “Çocuk o canım, tabi ki oynayacak da koşturacak da böyle davranamazsınız böyle davranacaksanız sette bulunmayın.” dedi. Babam tabi ki hak verdi ve sonrasında araları hep iyiydi. 


Bir keresinde de, biraz üşütmüştüm. Hasta olmak üzereydim. O zamanın şartlarını bilen bilir. Şimdiki gibi setlerde 4, 5 karavan yoktu. 
Dinlenebileceğiniz alanlar da kısıtlıydı tabi. Dış çekim sahnem vardı. Çağan Abi benim biraz halsiz olduğumu gördü ve ne olduğunu sordu. 
“Sanırım biraz üşüttüm Çağan Abi. dedim 

ve henüz iç çekim sahneleri bitmemişken Çağan Irmak bütün ışığı değiştirip benim sahnemi çekip beni otele göndermek istedi. 
Sahneyi çektik, prodüksiyon amiri geldi 

ve babama; “Abi şu an araç yok, sizi biraz bekletsem olur mu?” dedi ve babam da, “olur” dedi. İçerde set hazırlıkları sürerken, Çağan Irmak dışarı çıktı ve benim hala beklediğimi görünce prodüksiyon ekibini çağırıp baya kızdı. “Benim arabamın anahtarı niye sizde? 
Ben bu çocuk üşütmesin diye ışığı değiştirip 2 
saat kaybederken siz nasıl bekletiyorsunuz!?” 
dedi. Çağan Irmak'ın çalışma prensiplerine 

o gün hayran kaldım. 10 yıllık kariyerimde sürekli usta oyuncularla çalıştım ve bu benim için en büyük şans oldu. Babam ve Oğlum'un oyuncu kadrosu da öyleydi. Herkesten çok şey öğrendim. 


Babam ve Oğlum'u bu yaşımda izlediğimde garip hissediyorum açıkçası. Tarif edilemez bir duygu. Babam ve Oğlum ile 3 tane kişisel ödül aldım. Film ise çok fazla ödül aldı ve dünyaca ünlü film ve dizi sitesi IMDB'de ilk 100 de olan tek filmmiş. Her izlediğimde bir kez daha ekip arkadaşlarımla ve kendimle gurur duyuyorum. 
İlk izlediğimde çok ağlamıştım. Hatta galada benimle dalga geçmişlerdi, “bizi ağlatan sensin, sen neye ağlıyorsun” diye. O zamanlar tam olarak neye ağladığımı hatırlamıyorum ancak, yakın zamanda izlediğimde en çok etkilendiğim iki sahne var; ilki Sadık ve Hüseyin'in avludaki konuşma sahnesi. Hani Sadık'ın, “Ona bir oda ver baba. dediği sahne. İkincisi ise Hüseyin karakterinin hastanenin kantininde oğlunun ölmek üzere olduğunu söylediği sahne. 
Hümeyra ve Yetkin Dikinciler'in olağanüstü oyunculuğu beni her seferinde ağlatıyor. 


Babam ve Oğlum'dan çok söz ettim. Aklıma bir komik anım daha geldi. Çocuk (2007), Türkiye'nin ilk fantastik çocuk filmi, Onur Ünlü ile ilk projemdi. “Çocuk' karakterini canlandırıyordum. Başrolleri ise Tuba Ünsal, Hayko Cepkin ve İlker Ayrık ile paylaşıyorduk. 
Türkiye'de çocuk kaçıran ve hırsızlık 

yaptıran bir çetede çocukların elebaşını canlandırıyordum. Film hakkında fazla spoiler vermeden anımı anlatmak istiyorum. Galata 


köprüsünde bir turistten saatini ve cüzdanını çalmam gerekiyordu. Kamera ise Galata Köprüsü'nün altına inen merdivenlerin orada olan reklam panosunun üstündeydi. Kayda girildi, set ekibinden biri telsizden bunu duydu bize kayda girdiğimizi söyledi ve yanımızdan uzaklaştı. Turisti oynayan oyuncunun yanına gittim ve hırsız gibi cüzdanıyla saatini aldım. 
Tam uzaklaşıcakken kalabalığın arasından bir vatandaş enseme yapıştı hırsızlık yapıyorum diye. Bu bahsettiğim olay ben 9 yaşındayken gerçekleşiyor. Çok korktum ne yapacağımı şaşırdım. “Hırsız bu” diye turisti oynayan oyuncunun arkasından bağırıyor ancak kalabalıktan dolayı oyuncu arkadaşımız duymuyor. Ben ensemi yakalayan adama döndüm ve 'Abi film çekiyoruz, napıyosun” dedim. Adam bana, “Sus bir de utanmadan beni kandırmaya çalışıyor, film çekiyoruz diye!” dedi ve ısrarla ensemi bırakmıyordu. En sonunda adama kamerayı gösterdim zar zor gördü ve bıraktı beni. Ardından set ekibi geldi. Biraz geç kaldılar tabi. Bayağı ağlamıştım. 


Onur Ünlü Hoca'yla Çocuk'tan sonra 5 
projede daha çalıştım. 2009'da Beş Şehir 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isimli bir film çektik. 5 başrolden birini ben canlandırıyordum. Oldukça zor bir karakterdi. 
Senaryo geldiğinde ailem bana oynamak isteyip istemediğimi sordu. Çünkü el fetişisti bir çocuğu canlandıracaktım. O eli tutmak için arkadaşını trenin altına atan bir çocuk. Ben her şeyin farkındaydım ve rolü kabul ettim. Altın Portakal ve Altın Koza'da ödüller aldık. O zamanlar Altın Portakal'da çocuk oyunculara ödül verilmeyeceği açıklanmıştı. Bunun üstüne jüri başkanı Mustafa Altıoklar, Yüksel Aytuğ'un programına konuk olmuştu. Yüksel Aytuğ'a çocuk oyuncuların ödül alması gerektiğine dair bir mail attım ve köşesinde yayınladı. Bana göre oyunculuk kariyerimde en iyi oynadığım projemdi. 


Bugüne kadar | 5ten fazla projede yer aldım. 

Bir çoğunda da izlediğimde kendimi eleştirdim. 
“Şurayı böyle oynasam daha iyi olurdu, burda bu mimiği yapsam daha hoş gözükürdü”, gibi. Ancak Babam ve Oğlum ve Beş Şehir filminde kendimi eleştirecek pek bir şey bulamadım. Bence oyunculuk kariyerimin en iyi iki projesiydi. 


Çocukken setler yorucu olduğu kadar da keyifliydi de. Çok eğleniyordum. Sette sadece beklerken sıkılıyordum. Işığın yapılmasını beklemek çok zor ve oynamaktan daha yorucu geliyordu. Bez Bebek dizisinde çok rahat etmiştim ama. Sitcom olduğu için ışıkların hepsi hazırdı ve çok kolay oluyordu. 


Şu anda ise eğitimime devam ediyorum. Yakın zamanda Youlube'de bir talkshow programına başlıyorum. Bu süreçte dizi veya sinema filmi teklifi gelirse de değerlendirmeyi düşünüyorum. 
PaSPaS'ın bu kıymetli sayfalarını bana ayırdığınız için sizlere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 
Sevgiler, saygılar. 


BİR EMRE ÇAĞLI ÇİZGİ ÖYKUSU 


AĞİLON SİEGE 


Doğduğumdan beri annem 

benimle gurur hiç duymadı. 

Hatta gururu bırak 'aferin oğlum! bile demedi. 


16 yaşında TÜBİTAK'ın düzenlediği 
yarışmada birinci oldum. Annem bana 'böyle abidik kubidik defterler yapacağına git fırından ekmek al' demişti. 


ANNE HADİ 
GÖRÜŞÜRÜZ! 


Allahım galiba sonunda benlen gururu duyduğunu 

söylicek! 


12 yaşındaydım bütün sınavlarım 
100'dü. Annem bana 'gerçek hayatta karşına matematik denklemleri çıkmıcak haberin 

olsum' dedi. 


Yıllar geçip gitti ve şimdi uzaya gidecek olan ilk Türk olacağım. 


3 saat sonra reketim fırlatılacak. 


Şimdi evden çıkıyorum. 


OĞLUM DUR BİŞİ 
DİYECEM! 


Madem uzaya gidiyorsun bi işe yara. Şunu bi evrene yollayı ver! 


İORGE LUİS BORGES ANLATIYOR 


Gözlerimi yumuyorum ve bir kuş sürüsü görüyorum. 


Kör değilmişim gibi davranmaktan hoşlanıyorum ve gözleri gören bir adam gibi koşuyorum kitapların peşinden. 


Hayatın kendisi bir alıntıdır. 
Yok etmede gizemli bir zevk vardır. 


Batıl iki kez boy gösterirse, korkunçluğunu sürdürmez. 


Çocukluğumun en önemli olayı neydi diye sorsanız, babamın kütüphanesiydi derim. 


Yaşam herkese her şeyi verir ama çoğu bunu bilmez. 


Başarısızlığımı önceden kestirmiştim ama bir şeyi öngörmekle, gerçekleştiğini görmek arasında fark var. 


Para soyuttur, diye tekrarladım; para gelecek zaman kipidir. 


Elbette, bütün genç insanlar gibi, ben de elimden geldiğince mutsuz olmaya çalışıyordum; Hamlet ile Raskolnikov arası biri olmaya çabalıyordum, sizin anlayacağınız. 


Eğer uzay sonsuzsa, biz uzayın herhangi bir noktasındayız. Eğer zaman sonsuzsa, biz zamanın herhangi bir noktasındayız. 


Gerçekler hayal değildir, ama hayaller gerçek olabilir. 


Ey okur, Tanrı seni uzun önsözlerden korusun. 


Az miktarda okuyun, ama tekrar tekrar okuyun; gerçek ve kurmaca arasında hiçbir fark yoktur ve geçmişin tamamı belleğimizde kalanlardan ibarettir. 


Eğer evrenin gerçek bir görüntüsüne sahip olabilseydik, belki de onu anlayabilirdik. 


Aşkı ilk defa yaşamak, denizi ilk 

defa görmek gibi, Dostoyevski'yi keşfetmek de insanın hayatında 

önemli bir tarihtir. 


Bazıları, yazdıklarıyla övünebilir, bense okuduklarımla gurur duyuyorum. 


Kim, hiç değilse bir kerecik olsun, bir gün batımında dolaşırken ya da geçmişinde kalan bir günü kafasında şekillendirmeye çalışırken sonsuz bir şeyler yitirdiğini düşünmemiştir ki. 

Cennetin her zaman bir kütüphaneye benzediğini hayal etmişimdir. 


Kimi zaman iyi okurların, iyi yazarlardan bile ender bulunduğundan kuşkulanıyorum. 


Kitap okumak, aşık olmaktan veya seyahat etmekten aşağı kalan bir deneyim değildir. 


Unutmak en iyi intikamdır. 


Olümsüzlük anlamsızdır; insan dışında bütün yaratıklar ölümsüzdürler, çünkü ölümden habersizdirler. 


Seni görmemek ve bilmek seni. 
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CEMİL MERİÇ ANLATIYOR 


Ben alışamadım körlüğe. Bu kelime telaffuz edildikçe büyük bir kabahat işlemişim gibi yüzüm kızarıyor. Gözlerimi göstermek istemiyorum. Körler bütün devirlerin ve bütün ülkelerin paryası. Kör müsün? Kör olasıca? Hay kör şeytan! 


Ben bu kadar acıyı sen de başkalarına benze diye çekmedim. 


Gitmek, kaderin hatalarını düzeltmektir. 


Gençliğim ahlaksız bir vadide akan başıboş bir ırmaktı. 


Türk aydını yangından kaçar gibi uzaklaşıyor memleketten. Hayır kirlettiği bir odadan kaçar gibi. Raskölnikov sarsıntı geçiren bir toplumda yapayalnızdır. Dosta gibi. 

Düşünceye cazip ve parlak bir biçim vermek küçültür düşünceyi. 


Her iktidara geçen, kendinden önce yapılanları bozmakla işe başlıyor. 
Maiyetindeki memurları değiştiriyor. 
Yükselebilen ancak dalkavuklar. Herkes devletin sırtından refah elde etmek peşinde. Emeğin hakkını vermek, memurları oradan oraya nakletmemek, halk nazarındaki itibarlarını yükseltmek lâzım. 


O kadar yalnızdım ki; karanlıklardan iblisin eli uzansa minnetle sıkardım. 


Acıları dev aynasında büyüten rezil bir hassasiyetim var. 


Belimin bu kadar bükülmesinin sebebi bilesiniz ki biraz da sizin yükünüzü taşımamdan dolayıdır. 


Tarihin mimarı: isyan, kadere, zamana, insana. 


Kronoloji: aptalların tarihi. 
Duygunun asaleti, kuvvet ve isabetindedir. 


Meçhule açılan bir y kapıdır kitap. Meçhule, o yani masala, esrara, sonsuza. 


Yaşayanları yöneten ölülerdir. Demek ki 

öldürülmesi gereken ölüler de var. 


Kelam, bütünüyle haysiyettir. 


Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmazlaştıranlardır. 


Çatışmasız toplum beraber otlayan, beraber geviş getiren adsız bir sürü. 


Tarihi yaratan, fertle yığın arasındaki anlaşmazlık. 


Her kavganın ezeli mazereti: son kavga olmak. 


İnsanlık daima kötü oyuncaklar peşinde koşan bir çocuk. 


Bu memlekette sağcı-solcu, ilerici-gerici yoktur, bu memlekette namuslular ve namussuzlar vardır. 


Zindanıma geldiğin zaman iki yol vardı önümde: cinnet ve ölüm. Sen üçüncü oldun. 


Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır. 


Dante cehennemi anlayamamış dostum. 
Cehennem hatıraların küllenmesi, ümitlerin susması. Cehennem haykıramamak, ağlayamamak. 


Ne kadar Müslüman varsa o kadar Allah vardır. 


Her büyük adam kucağında yaşadığı medeniyetin üvey evladıdır. Zira o başkalarının veya geleceğin çocuğu, kendi medeniyetinin değil. 

Yaşamak, yaralanmaktır. Yaralanmak da güzel. 


Vakit geçmiyor diye şikayet ederiz. Neyin geçmesini istiyoruz? Hayatın. Ve hepimiz ölümden korkarız. 


Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bu ülkede bilim adamı nasıl çıkar? 


Her yüzyılda birkaç kişi düşünür, diğerleri ise onların düşündüğünü düşünür. 

Siz namuslulardan olun, 


ne kadar az olduğunuzu göreceksiniz. 


Kitap, zekayı kibarlaştırır. 


PEYAMİ SAFA ANLATIYOR 


Gerçek aşkın bir tek değişmez vasfı 

vardır: Tükenmezlik. Aşk engellere ve hücuma uğradıkça kuvvetlenen ihtirastır. 
Rakipsizdir, yenilmez. Aşk kendi saadetini bir başkasınınkine feda etmektir. 


Her şeyin yenisi, dostun eskisi. 


Aşkın tam bir tarifi yapılamaz. Şiir de böyledir. Yapılmış ve yapılacak tariflerden her biri, denizden alınmış bir kova suya benzer. Hiç şüphesiz bu, deniz suyudur, fakat deniz değildir. Aşkı denize, tarifi de kovaya benzetirseniz elde edilen şey, aşkın bir halini izahtan ibaret kalır. Enginsiz, kıyısız, renksiz, dalgasız, derinliksiz bir izah. 


Hiç, kaşık çorbanın lezzetini alabilir mi? 


Aşk inanmanın şiiridir. Aşk şüphe etmez. Aşk kıskanmaz. Aşk iğrenmez. Aşk çirkin bulmaz. 
Aşk küçümsemez. Aşk bencilliğin, kendini sevgiliden daha üstün görmenin, buhranın ve kötümserliğin tam zıddıdır. Aşk istemez, yalnız verir. Aşk bir mücadele değil âhenktir. Aşk bunun için ilâhidir. 


Şüpheden doğmayan iman piçp'tir. 


Aşk mücadelesi içinde olma, mücadele aşkı içinde ol. Aşk aleyhinde bin şey söylenir, fakat insanlar gene sevmeye devam ederler. 


Büyük bir hastalık geçirmeyenler, her şeyi anladıklarını iddia edemezler. 


Sevgi ile nefret arasında çok ince bir çizgi vardır. Birisinden nefret ediyorsanız ve bir gün onu yenemeyeceğinizi anladığınız zaman onu sevmeye başlarsınız. Ve 

yine birisini seviyorsanız ve bir gün onu yenebileceğinizi düşündüğünüz zaman ondan nefret etmeye başlarsınız. 


Yaşlanarak değil, yaşayarak tecrübe kazanılır; zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır. 


Sevgiliyi dışarda öldürmek neye yarar? 
İçimizde yaşadığı müddetçe, biz sadece bir şeklin kaatili olmakla kalırız. Onu içimizde öldürebilmeliyiz. Unutmak budur. 


Kalbin tüm meseleleri yalnız kalpte halledilir, çünkü bir hissin hakkından ancak başka bir his gelir. Ümitsiz bir aşkın panzehiri ise nefrettir. 


Doğu ile Batı arasındaki mücadele, bir insanın kendi nefsiyle mücadelesine benzer. Bunların sentezi, insanın var olmak için muhtaç olduğu vahdetin ifadesidir. İnsan, bütünlüğünü ve tamlığını ancak bu sentezde bulabilir. 


# Her itimadın sonu gaflettir. 


İnsan, çektiği ıstırap nispetinde zevk duyar: Ne kadar acıkırsa yemekten, ne kadar yorulursa dinlenmekten, ne kadar ararsa bulmaktan o derece zevk alır. 


Aptallar bütün hayatları boyunca akıllı kişilerle gezseler bile gerçekleri öğrenemezler. 


Batıda hükümet sansürü yerine seviye sansürü vardır. Bu seviyenin olmadığı memleketlerde kanun düşünceyi hudutlandırır. Düşünce hürriyeti isteyenler daha evvel düşünce seviyesinin yükselmesine hizmet etmelidirler. 


Ancak şimdiye hâkimiz! 
Şimdi durmak için değil, şimdiden başlamak için. 


Sergüzeştin pusulası yoktur. 


SEVGİLİ GÜNLÜK... 


LÜTFEN TIRNAKLAMAYINIZ 


MİNA URGAN ANLATIYOR: 


EKMEK PARASINI 


KENDİ ALNIM TERİYLE 
KAZANAN 


ÇALIŞAN BİR KADIN 
OLDUĞUM İÇİN 


GURUR DUYARIM. | 


“CEHENNEMDE YANAN SADECE BENLİK TİR. 


Kendi ailemin eski serveti dahil, her zenginliğin arkasında ya bir haksızlık, ya bir sömürü, ya bir hırsızlık olabileceği konusunda kuşkularım vardır hep. Onun için on beş yaşından beri zengin olmak ayıbından kurtulduğum, ekmek parasını kendi alnım teriyle kazanan çalışan bir kadın olduğum için gurur duyarım. 


Yaşadığım çağın en yüce ideali köşeyi dönmekse; eğer yaşadığım çağ toplumsal adaletsizlik üstüne kuruluysa; eğer yaşadığım çağ inandığım her 

şeyi yadsıyorsa; eğer yaşadığım çağa bayağılık ve çirkinlik egemense ben böyle bir çağa neden ayak uydurmak zorunda kalayım? Tam tersine 

baş kaldırırım, direnirim böyle bir çağa karşı. 


Çeviri kadın gibidir; ya serbest ve güzel olur, ya da sadık ve çirkin. 


Çocukluğumdan beri her koşul altında okurum. 
Yatılı okulda, yorganların battaniyelerin altında, el feneriyle okuduğum olurdu. Yeterince okuyamayınca, afyondan yoksun kalmış bir esrarkeş kadar tedirgin olurum. Kimisi bir iskemleye oturup kitabı masanın üzerine koyar, eline kalem alır, öyle okur. Çünkü okumak entelektüel bir uğraştır onun açısından. Benim için ise bir keyif olduğundan kendimi divanlara atarak, rahat koltuklara gömülerek ya da yatağıma uzanarak okurum. 


Başladığım kitabı, kötü de olsa bitirmek huyundan Fethi Naci'nin bir sözü sayesinde kurtuldum: “Karpuzu kestin. Baktın ki kabak. Gene de zorla yiyecek misin o karpuzu” demiş Fethi Naci. 


Yaşamım boyunca birçok yanılgıya düştüm. 

Bana çok acı çektiren yanlış işler yaptım. Hiç birinden pişman değilim; çünkü yapılması gereken yanlışlardı bunlar. O yanlışları ancak yaptıktan sonra onlardan kurtulabilirdim. 


Ancak birbirimizden nefret edecek kadar dindarız; birbirimizi sevecek kadar dindar değiliz. 


Jacop Boehme, “cehennemde yanan sadece benliktir” der. Albert Einstein da, 'bir insan kendi benliğinden ne kadar sıyrılabilirse, o kadar değerli sayılabilir” diye söyler. 


1960'da profesörlük utanılacak bir unvan değildi henüz. Şimdiyse, biraz öyle oldu. Birçok namuslu profesörün yanı sıra, başta politikacılar olmak üzere yığınla da namussuzu var. O kadar ki, beni bilmeyen birine “profesör” diye tanıtılınca, ezilip büzülüyorum. 'ama ben namussuz değilim” demek geliyor içimden. 


Kendini öldürmek kolaydır. Anlık bir cesaret meselesidir sadece. Asıl zor olan yaşamaktır. 

Bunca felaket arasında, fazla rezil olmadan yaşamak gücünü bulmaktır asıl zor olan. 


Kadının namusu belinden aşağısında değil, kafasındadır. Farzedelim ki, parası olduğu için, bir adamla evlendin. Sen namussuz bir kadınsın bunu yaptığın için. O adama bağlı kalsan da, onu hiç aldatmasan da, gene namussuzsun. Çünkü parası 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yüzünden oturuyorsun o adamla. Asıl orospuluk budur. Para uğruna ilişki kurmaktır asıl orospuluk. 
Hiç menfaat gütmeden ve başkalarına kötülük etmeden sevgili değiştiren bir kadına, ben orospu demem, çapkın kadın derim ancak. Senin çapkın bir kadın olmanı istemem. Ama çıkarını kollayan nikahlı bir kadın olacağına, çapkın bir kadın ol 

daha iyi. 


Türkler hem daha çok para kazanmak istiyor; hem de çok parası olduğunu herkesin bilmesini istiyor artık. Parayı gözler önüne sermenin bir yolu da düğünler. 


Bir insan ne denli üstün zekalı ve bilgili olursa olsun, eğer duyarlılıktan yoksunsa; kafa açısından görkemli bir dev, duygu açısından zavallı 

bir cüceyse, ben neyleyim böyle bir insanın dostluğunu? 


Cinselliğin kıvılcımları, yetmiş yaşında da, seksen yaşında da her zaman kalır insanın içinde. Ne 

var ki, bu kıvılcımları bir yangına dönüştürmenin sonu felaket olur. İşte bu yüzden, cinselliği vaktinde olanca şiddetiyle yaşamak, sonra da bu devreden çıkmak akıllıca bir davranıştır. Gelgelelim devreden çıkarmak hiç de kolay değildir. Hatta yaşamın en güç dönemlerinden biridir. Bu 

dönem, gençliklerinde cinsel açıdan çok çekici olan kadınlarla erkeklere ayrıca güç gelir. Çünkü ihtiyarladıklarını artık kabul etmek gerekmektedir. 
Bunu kabul etmeye de kolay kolay katlanamaz insan. Ama söylediğinize kendinizde içtenlikle inanarak artık tamam, ihtiyarladım; cinsellik bitti bundan böyle diyebilirseniz, gençliğinizde ve orta yaşlıyken hayal bile edemeyeceğiniz bir hayata kavuşursunuz. Zaten yaşlı bir Fransız devlet adamı, galiba Clemenceau, ilk tango seyrettiğinde, 

“çok güzel, ama neden ayakta” demiş. 


İlk sevgilim çikolata kokardı, son sevgilim ölüm. 
(aradakilerin kokusu yoktu) Ben ölüm kokan son sevgilimi sevdim en çok. 
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KİR > VEYA ko NE 
ÜÇ TANTUNİ YERİM EHEHEH LAN, NERDEYİM BEN? 
. YOK YAVRUM İŞ MİŞ, 
, HAASSSİKEE RABBİM SENİ BİZE 
İŞE GEÇ KALDIM, GE BAĞŞLADI YOK 


BENİM İŞE GİTMEM YOOK. IHIHIH! 


YAŞIYOSUN 
YA, İŞ NE Kİ 
O DA OLUR 
KUZUUUM. 
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CANIM YAA, 
İŞSİZSİN YA SEN 
UNUTTUN MU? 
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NE VAR OLUM, ELİMİZ BOŞ Mu 
GELDİK, VOODKA VAR MANDALİN 
VAR İÇERİZ,YERİZ 


FİLTRESİZ 


MET ÜST 


BAKLAVA KARAGÖZ 
YOĞURT DÖNER TAVLA.. 
HER ŞEYİMİZE SAHİP ÇIKIYOR 
BU YUNANLILAR DA 
SADECE ASIL İCATLARI OLAN DEMOKRASİMİZE ASLA! 


DENEMEDİĞİMIZ 
DENEYİM KALMADI 
DENEYİMİNDEYİZ 
ARTIK! 


BÜTÜN SARAYLAR 
AYNI HIZLA KİRLENİYORDU.. 
BİRİNCİLİĞİ BEYAZ SARAY'A 
VERDİLER! 


TURİSTLERE ÇOK CİDDİ UYARI: 
“SEÇİM ZAMANI 
TÜRKİYEYE GELMEYİN.. 
ÇOK DELİ OY KULLANIYORUZ” 


POLİTİKACILAR ÖLÜRLERSE 
YA DA BİZDEN SIKILIRLARSA KURTULABİLİYORUZ ANCAK 
ONLARDAN | 
BU MU YANİ DEMOKRASI! 


Bir mutfakta kibirli mi kibirli iki ankastre yaşarmış ve sürekli bulaşık makinesiyle dalga geçerlermiş. Çünkü o ankastre değilmiş. 


Seni var ya a spotçu bile almaz! 5 EL, 


Bulaşık makinesiyse çok üzülüp geceler boyu ağlarmış ama bulaşık 

yıkadığını zannedip kimse 

ehemmiyet vermezmiş. 
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ve bulaşık makinesine birkaç sprey darbesi 


atıp gitmiş.. 
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*©' gelmiş. 
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Bayan Chatterstcin 
(Getırşıtayn diye 

okunur) ve Bay Patates kohve Arasısören bir sohbe€£ 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potansiyelini açığa çıkarıp ankastre olabilirmiş 
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Aldınız mı babayı? 


Şuna bak 
Ya ben şuna! / iri duygusalım eskisin ğ Eskiden hiç böyle eN Lİ 


görünüşle yargılama malıyız 


açımızı degiştirmeliyiz 


Sen su da akıtırsın 


Skindirik kişisel gelişim hikayelerindeki pişman olan tarafın söyleceği türden beylik laflar etmişler. 


Kendine fazla yüklenmemelisin jJlişkide 

dengeler değişebilir 
Sorunlar yaşanabilir. 
Bunv bir süreç olecak düşünmeli ve 

iğişata birlikte 

Sa vermelisihiz. Değişim hep vardır. 


Bu kızıl orospu kim? 
| Mıç mıç pek bi 
A  Samimisiniz fotoğrafta? / 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Teşekkör ederim 
Bay Patates Fikir lerine mer zamaa önem Vermişimdin. 
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Semih abi 
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Bayan Chattersttin 
Bay Patates'in ya- 


mından İÇİ (974 


Kırış kırış olduğunda da seni seveceğime 


arasına çıktım ben 


Bayan Chatterstein ın gerçektende biçimli kalçaları var diye içinden / 


Abi hem yıkamıyosun 


hem gereç NR getirmiyosun geçirdi olmaz ki böyle değil ya, iki Bay Fu“ dakka tates. 
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HÜRRİYET GAZETESİ'NDE 
BİR ÜST DÜZEY AYRILIK DAHA! 


Türkiye 
Türklerindir. 


Hürriyet gazetesindeki Logo Fotoğrafı görevini yıllardır büyük başarıyla sürdüren Atatürk, ani bir kararla bu görevinden ayrıldı. 
Bir süre dinleneceği öğrenilen eski Hürriyet Logo Fotoğrafı” Atatürk'ün tatili bittikten sonra Sözcü Gazetesi'ne geçmesine kesin gözüyle bakılıyor! 


Bu arada Hürriyet Gazetesi'nin yeni sahipLeri, eski Hürriyet Logo fotoğrafı Atatürk'ün yerine dünyaca ünlü sürpriz bir isimle anlaştı. 
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